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De prediking van de beloften des Evangelies

In onze dagen van grote zorgeloosheid, boosheid
en verharding wordt de tijd der genade, de dag
der zaligheid, door velen niet meer gewaardeerd.
Schaamteloos en biddeloos leeft de mens voort
alsof er geen eeuwigheid aanstaande is, terwijl
het geruis van de grote dag des gerichts reeds
gehoord wordt. De tekenen der tijden zijn hoogst
ernstig. Het wordt ons als uit de hemel geseind
dat de stormwinden van Gods verbolgenheid op
handen zijn. '

Daar Gods kerk de wereld gelijkvormig gewor-
den is, met vele disputen zich bezig houdt,
behalve met de noodzakelijkheid der waarachtige
bekering, gaat van haar weinig of geen kracht
meer uit. Op de vraag: "Wat mag toch wel de
oorzaak zijn van deze geestelijke onvrucht-
baarheid?’ wordt geantwoord: 'De Heere houdt
Zijn Geest in en daarom is de kerk zo onvrucht-
baar.” En zo wordt op een schandelijke wijze de
schuld van het geestelijk verval op de Heere
gewenteld, het gebed afgesneden, wat de kerk
steeds dieper doet wegzinken in verval. De
Schrift leert het ons duidelijk, dat de oorzaak
daarvan niet is bij de Heere, maar in des
mensen afkerigheid. Door de wereld gelijkvor-
mig te worden, wordt de vernieuwing des
gemoeds om te beproeven welke de goede en
welbehagelijke en volmaakte wil Gods zij, niet
gezocht, De profeet zegt: "Maar zij zijn weder-
spannig geworden, en zij hebben Zijnen Heiligen

! Nog geen jaar later na dit zeer ernstig en
ingrijpend woord van ds. R. Kok - de aandachtige lezer
merke het op - kwamen de stormwinden over Nederland
en voltrok zich in de nacht van zaterdag op zondag 1
februari 1953 de Zeeland-ramp.

Jeremia 10: 10,13,

10 - Maar de Heere God is de Waarheid, Hij is de
levende God, en een eeuwig Koning; van Zijne
verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen
kunnen Zijn gramschap niet verdragen.

213 - Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van
wateren in de hemel, en Hij doet de dampen
opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt
de bliksemen met de regen, en doet de wind
voortkomen uit Zijn schatkamers.

door ds. R. Kok

Geest smarten aangedaan’. Jes. 63:10. God zou
Zijn Geest niet ingehouden hebben zo wij Hem
geen smarten hadden aangedaan. Stefanus zegt:
'Gij wederstaat altijd de Heilige Geest’. De
prediking van het Evangelie werd door deze
hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren
opzettelijk versmaad. Hierom werd de vurige
prediker die vervuld was met de Heilige Geest
uit de stad geworpen om gestenigd te worden.
Hand. 7. Uit liefde tot het behoud van het
afkerige volk bad hij: "Heere, reken hun deze
zonde niet toe’. Met klaarheid had hij dit volk de
dierbaarheid van Christus gepredikt.

In afhankelijkheid van Gods genade en Geest
moeten de beloften des Evangelies op Gods
bevel gepredikt worden met bevel van geloof
en bekering. De Heiland heeft Zijne dienst-
knechten uitgezonden met het bevel alle creaturen
het Evangelie te prediken. Dat deze prediking is
een prediking van beloften blijkt uit Gal. 3:8.
"En de Schrift tevoren ziende dat God de heide-
nen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te
voren Abraham het Evangelie verkondigd,
zeggende: In u zullen al de volken gezegend
worden. De Catechismus noemt in Zondag 6 de
prediking van Gods beloften een prediking van
het Evangelie. In het paradijs heeft God Adam en
Eva, toen zij in onbekeerlijkheid des harten voor
Hem stonden, de moederbelofte van Christus’
komst in het vlees verkondigd, wat in vraag 19
de eerste openbaring van het Evangelie genaamd
wordt. :

Hieruit blijkt ons duidelijk dat de prediking
van het Evangelie een prediking is van de
beloften des Evangelies, die Christus tot
inhoud hebben. Deze prediking wil de Heere
gebruiken om het geloof door Zijn Geest te
werken en te versterken. Een akker die geen
kiemkrachtig zaad ontvangt kan nooit goede
vruchten voortbrengen. Het is te betreuren, dat
drie delen van het kostelijk zaad op de weg, door
de stenen en tussen de doornen verloren ging en
dat slechts één deel vrucht voortbracht. Maar
desniettemin wil de Heere dat het kiemkrachtige
zaad Zijns Woords allerwege gezaaid zal worden,


















